
Begeleidende brief bij het programma van loge Amsterdam 2023-2024 
Aan de leden en belangstellenden van Loge Amsterdam van de Theosofische Vereniging in 
Nederland. 
 
 
Beste vrienden, 
 
Het nieuwe programma van Loge Amsterdam voor het werkjaar 2023-2024 wordt hierbij aangeboden 
met als thema: Innerlijke zoektocht. 
 
Innerlijke zoektocht 
 
Al in Isis Ontsluierd schrijft H.P. Blavatsky: Om het individuele leven met zijn fysiologische, 
psychische en spirituele mysteriën volledig te begrijpen, moet men zich met alle kracht van 
onzelfzuchtige filantropie en liefde voor zijn medemensen – wijden aan de studie en het leren kennen 
van het collectieve leven, of de mensheid. Zonder vooroordelen en zonder vooringenomenheid en 
ook zonder de geringste angst voor mogelijke gevolgen in de een of andere richting moet men de 
diepe en meest innerlijke gevoelens en de aspiraties van het grote en lijdende hart van het arme volk 
kunnen lezen, begrijpen en in gedachten houden. Daarvoor moet men eerst ‘zijn ziel in harmonie 
brengen met die van de mensheid’, zoals de oude filosofie leert; moet men de juiste betekenis van 
elke regel en elk woord van de snel omslaande bladzijden van het levensboek van de MENSHEID 
grondig leren kennen en doordrongen zijn van de waarheid dat laatstgenoemde als geheel 
onscheidbaar is van zijn eigen ZELF.  
Want: ‘het tweevoudige symbool van de mens, de innerlijke of goddelijke INDIVIDUALITEIT en de 
uiterlijke persoonlijkheid, een samenstelling van zichtbare en onzichtbare elementen en beginselen. 
Zoals in de hemel, zo ook op aarde; zo boven zo beneden.’ 
 
Ook de Meesters wijzen in hun brieven aan Sinnett op de innerlijke zoektocht. ‘Het is een goed begin 
om ervoor te zorgen dat de inherente vermogens van de innerlijke, levende mens beter worden 
begrepen’ schreef Meester K.H. aan A.P. Sinnett op 20 februari 1881 (brief 8). 
De innerlijke mens, de spiritualiteit, de verlichting van het stoffelijk brein door het licht van de 
geestelijke of goddelijke intelligentie, is het criterium. (brief 18, juni 1882, bijvoegsel) 
 
Zoals Krishnamurti zei gaat de goddelijke wijsheid niet over het vergaren van kennis, maar om 
zelfkennis: ‘Wijsheid moet door iedereen zelf worden ontdekt en vloeit niet voort uit kennis. Wijsheid 
en kennis gaan niet samen. Wijsheid ontstaat daar waar volwassenheid van zelfkennis aanwezig is. 
Zolang iemand zichzelf niet kent is orde niet mogelijk en is er daardoor ook geen sprake van deugd… 
leren gebeurt altijd op het huidige moment, het kent geen verleden’. 
Het is een vorm van luisteren. Krishnamurti: ‘Luisteren vraagt om innerlijke stilte, vrij van de 
gespannen jacht op bezit, het vergt ontspannen aandacht. Een zo alerte en toch ontspannen 
toestand kan dat horen wat aan in woorden uitgedrukte gevolgtrekkingen voorbij ligt’.  
 
 
Programma 2023-2024 
 
In de loge Amsterdam staan de gespreksgroepen van De Geheime Leer en de De Mahatma Brieven 
centraal. Aan ieder wordt gevraagd om de teksten thuis te bestuderen en in de bijeenkomsten worden 
de teksten gezamenlijk gelezen en de inzichten met elkaar gedeeld. Iedereen is welkom.  
 
De gespreksgroep De Geheime Leer, deel I gaat op 23 september (18 november, 20 januari, 2 maart 
en 11 mei) verder met het onderzoek naar de studie van het ontstaan van de Kosmos van H.P. 
Blavatsky. 
De gespreksgroep De Mahatma Brieven volgt met de studie van het boek De Mahatma Brieven aan 
A.P. Sinnett van de Mahatma’s M. & K.H. samengesteld en ingeleid door A. Trevor Barker, vanaf 
Brief 3A op 21 oktober (16 december, 17 februari , 6 april en 1 juni) onder leiding van Mariël Polman.  
 
Ter ondersteuning van de studie bestuderen we de commentaren van de Engelse theosoof Ianthe  
Hoskins in de gespreksgroep naar het boek Grondslagen van esoterische filosofie. Uit de geschriften 



van H.P. Blavatsky (16 december, 23 september, 18 november, 20 januari en 1 juni) en de 
Amerikaanse theosoof Joy Mills in de gespreksgroep naar het boek Leven in wijsheid op 2 maart.  
 
Innerlijke zoektocht gaat niet alleen over het bestuderen van teksten maar ook over het leven zelf, 
zoals Krishnamurti ons laat zien. Van Krishnamurti lezen we op 21 oktober het laatste hoofdstuk van 
Een zaadje van 10.000 jaar en gaan we op 4 november, 6 januari, 16 maart en 25 mei in dialoog 
onder leiding van Javier Gomez Rodriques, waarover straks meer. 
Vooruitlopend op het volgend seizoen introduceren we op 20 april De Yoga Sutra’s van Patanjali van 
dr. I.K. Taimni. De Indiase chemicus en theosoof Taimni gaat uit van de theosofische visie op het 
menselijke bewustzijn om de basistekst van de klassieke yoga tot in de details te verklaren. 
 
Er worden drie lezingen aangeboden:  
 
Oud voorzitter van de TVN Els Rijneker geeft op 14 oktober een inleiding op De Stem van de Stilte.  
De Stem van de Stilte, zijnde uitgelezen fragmenten van het ‘Boek der Gulden Voorschriften’, zoals 
verwoord door H.P. Blavatsky, behoort tot de theosofische klassiekers die zijn opgenomen in de 
UTVN-uitgave Drie Wegen, één Pad. Dit mystieke boekje schetst verschillende benaderingen om te 
komen tot het hoogste doel van de mensheid: zelfverwerkelijking. 
 
Arie Bos geeft op 3 februari de lezing Bewustzijn, hersenen en meditatie. 
Zijn onze hersenen de baas, of zijn wij de baas over onze hersenen? De grootste groep neuroweten-
schappers vinden het vanzelfsprekend dat de hersenen de producent zijn van het bewustzijn en 
hetzelfde geldt voor het grote publiek. Toch zijn er veel, niet te ontkennen, aanwijzingen dat dat niet 
zo is: dat wij onze hersenen gebruiken met ons bewustzijn. Sterker nog: dat ons bewustzijn de 
hersenen vorm geeft om vervolgens het bewustzijn in al zijn uitingsvormen te helpen/faciliteren. Soms 
zijn de hersenen daarmee ons de baas: als we niet opletten. Er zijn manieren om meer baas te 
worden over de hersenen: meditatie. Dat kan nog meer voordelen bieden: een belangrijke taak van 
de hersenen is het tegenhouden, remmen, van informatie: inhibitie. Daarin hebben beide 
hersenhelften een eigen rol. Meditatie kan het mogelijk maken daar ook een invloed op uit te 
oefenen. 
 
Arie Bos heeft meer dan 30 jaar gewerkt als antroposofisch huisarts in Amsterdam. Hij doceerde 
onder andere wetenschapsfilosofie aan huisartsen in opleiding aan verschillende Nederlandse 
universiteiten, en is auteur van de boeken ‘Mijn brein denkt niet, ik wel’, ‘Hoe de stof de geest kreeg’ 
en ‘Gebruik je hersens!’. Op de TVN voorjaarsdag: 2023 gaf hij de lezing ‘Wat is Bewustzijn?’  
Entree van de lezing is voor iedereen 10 euro. 
 
Bouwkundige en theosoof Klaas van Harten verzorgt op 17 februari de lezing Theosofie en de Art 
Nouveau in Amsterdam rond het jaar 1900.  
Rond 1900 voelden veel kunstenaars en architecten zich door de Theosofie geïnspireerd; waaronder 
de leden van de Vahana-loge (Vahana betekent ‘voertuig voor de ziel’) Cato Gruntke, Frans Zwollo, 
Herman Walenkamp, Mathieu Lauweriks en vooral architect Karel de Bazel (de Nederlandsche 
Handelsmaatschappij, het huidige Stadsarchief). De Bazel’s woonhuizen aan de Koningslaan 14-16 
worden tot de Art Nouveau gerekend. Vele anderen hebben zich hierdoor laten inspireren, zoals 
architect J.F. Staal (de ‘Wolkenkrabber’ aan de Vrijheidslaan), de gebroeders Van Gendt (de 
winkelgalerij aan de Raadhuisstraat) en Eduard Cuypers. 
 
De besloten ledenbijeenkomsten zijn de algemene ledenvergadering op 6 april en de 
ledenbijeenkomst Witte Lotusdag op 11 mei, waarin in herinnering aan H.P. Blavatsky mystieke 
teksten worden gelezen. 
 
 
Tot ziens in september 2023. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Het bestuur van Loge Amsterdam  


